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Beste Nieuwe Rank Familie, 

 

We wensen jullie een gezond en gezegend 2025 toe! In het afgelopen jaar hebben wij, 

als onderdeel van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande, veel mogen ontvangen: 

groei in leden, in activiteiten en in onze relatie met God en elkaar als gemeente. Onze 

groei brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom willen we jou ook aan het 

begin van dit nieuwe jaar vragen om mee te bouwen door het delen van je talenten en je 

financiën. 

 

Jouw talent maakt het verschil 

Wij zien hoeveel impact het heeft als leden hun talenten inzetten voor anderen. Het 

Talententeam heeft afgelopen jaar veel mensen gesproken en daardoor zijn veel 

enthousiaste mensen op nieuwe plekken gekomen. Maar er is altijd ruimte voor meer! 

Er zijn tal van mogelijkheden om je talent in te zetten en elkaar te dienen. Kijk eens op 

www.denieuwerank.nl/samenbouwen  om te ontdekken waar jouw talenten het verschil 

kunnen maken. 

 

Het delen van financiële middelen 

De financiën krijgen misschien niet altijd evenveel aandacht, maar ze zijn essentieel voor 

alles wat we als gemeente doen. Denk aan de huur en verwarming van De Kiem, aan 

onze voorganger Geert (fulltime) en onze pastoraal werker Tessa (parttime) die zich met 

hart en ziel inzetten voor de opbouw van onze gemeente.  

 

Onze hoofdtaak als gemeente is het verspreiden van het Woord en de Liefde van onze 

Heer Jezus Christus. Dit doen we binnen onze gemeente in onze zondagse vieringen, 

door veel aandacht te besteden aan onze jeugd, allerlei vormen van communities en 

door het geven van cursussen. Buiten onze gemeente laten we mensen kennismaken 

met het christelijk geloof door het geven van een Alpha-cursus en ondersteunen we via 

DNR in Actie onze zustergemeente in Spoorwijk. Alles kost iets, maar alles draagt ook bij 

aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 

 

In de Bijbel wordt op veel plaatsen gesproken over het geven en delen van onze 

middelen. Dit begint al in het Oude Testament bij de bouw van de tabernakel. Daar 

wordt het hele volk Israël opgeroepen om met een royaal hart te geven. Denk daarbij 

ook aan de oproep om je eersteling of je tienden te geven.  
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Geven is niet alleen een financiële daad; het is een hartelijke reactie op Gods gevende 

liefde aan ons. In het Nieuwe Testament leren we dat geven een uiting is van onze liefde 

aan anderen, onze gehoorzaamheid aan God. En ons vertrouwen in Zijn zorg voor ons. 

Kortom: geven is dus veel meer dan een verplichting. Het is een vreugdevolle daad van 

liefde. 

 

Wat vragen we van u en jou? 

Ons gezamenlijke doel voor 2025 is €192.000. In de bijlage wordt dit verder toegelicht. 

We vragen je om in gebed bij God te brengen wat jij kunt bijdragen en daarna je keuze 

via de Actie Kerkbalans door te geven. Met jouw financiële hulp draag je bij aan de groei 

van de gemeente van Jezus Christus. Bedenk daarbij dat iedere bijdrage telt!  

 

Heb jij nog vragen? 

Aarzel dan niet en neem contact op met Roland Dorlas via: 06-31684151 of mail naar: 

kerkrentmeester@denieuwerank.nl 

 

Tenslotte 

Het kan zijn dat je het, ondanks je gebed, moeilijk vindt om te bepalen hoeveel je zult 

geven. Als richtbedrag geldt een gemiddelde bijdrage van €400 per volwassen lid en 

€200 per kind per jaar. Het hangt uiteraard van je persoonlijke situatie af of je meer of 

minder kunt bijdragen. 

 

Met hartelijke groet, 

Pieter Maas (Voorzitter) en Roland Dorlas (Kerkrentmeester) 
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