
TERRORISTISCHE AANSLAG
Op 7 oktober is het alweer een jaar geleden dat we werden opgeschrikt door de
verschrikkelijke terroristische aanslag op de democratische rechtstaat Israël.
Afschuwelijke beelden gingen de wereld over. Honderden militanten doorbraken de
grens met Israël en richtten in het grensgebied bloedbaden aan, waarbij ten minste
1.300 burgers en militairen werden gedood. Naar schatting werden 200-250 personen
gevangengenomen en als gijzelaars naar Gaza overgebracht. De pijn en het verdriet zijn
intens tot op de dag van vandaag.

TOENEMEND ANTISEMITISME
De Joodse gemeenschap is opnieuw hard geraakt; wereldwijd, maar bijzonder in Israël.
We denken aan de slachtoffers, de nabestaanden en aan de degenen die nog steeds
worden gegijzeld. Ook gaan onze gedachten uit naar de Israëlische regering en het



leger (IDF).Ze liggen onder een vergrootglas, hebben een grote verantwoordelijkheid
en moeten belangrijke beslissingen nemen om Israël te beschermen en te verdedigen.
Helaas zien we de steun voor Israël afnemen, zowel binnen als buiten de kerken.
Sterker nog, er is wereldwijd sprake van toenemend antisemitisme.

OP DE BRES VOOR ISRAËL
Vanuit de werkgroep ‘Op de bres voor Israël’ is er na 7 oktober een gebedsbeweging
in de Alblasserwaard ontstaan. Veel broeders en zusters zetten zich hier vrijwillig voor
in. Vanuit deze beweging is ook het initiatief ontstaan om op 7 oktober een landelijke
Israël-manifestatie te organiseren op De Dam in Amsterdam van 16.00-18.00 uur. Naast
zang & muziek, verschillende korte toespraken en gebeden wordt er een enorme
Israëlische vlag uitgerold. We houden een minuut stilte en zingen het Israëlische
volkslied (Hatikvah). Hiervan wordt een professionele, korte video gemaakt die
vervolgens via de Israëlische ambassade naar Israël wordt gestuurd. Hiermee willen we
vanuit Nederland een krachtig statement maken en onze steun aan Israël betuigen.

KOM ZELF EN NEEM ANDEREN MEE
Wat zou het geweldig zijn als De Dam op 7 oktober helemaal vol staat. Om dit te
realiseren hebben we uw aanwezigheid en hulp nodig. Deel dit initiatief met familie,
vrienden en bekenden. Motiveer hen om ook te komen en in het openbaar kleur te
bekennen, juist in deze tijd van groeiend antisemitisme. Als werkgroep hebben we
nauw contact met de gemeente en politie Amsterdam zodat alles goed en ordelijk
verloopt. Om enig inzicht te krijgen in de opkomst, zou het heel fijn zijn als u zich
aanmeldt (niet verplicht) via onderstaande website. We kunnen u dan op de hoogte
houden mocht er iets wijzigen. Daarnaast hebben we ook mensen nodig die zich op 7
oktober praktisch willen inzetten. Graag dit aangeven bij uw aanmelding, dan kunnen
we mogelijk een beroep op u doen. 

SPONSOREN GEZOCHT!
Aangezien we deze landelijke Israël-manifestatie groots willen aanpakken, brengt het
ook behoorlijk wat kosten met zich mee. We geloven dat de Heere hierin gaat voorzien.
Spreekt dit initiatief u aan en wilt u hierin financieel bijdragen? Neem dan contact op
met de werkgroep via info@jacquesbrunt.nl 

Alvast bedankt en tot 7 oktober in Amsterdam!
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